
Op 14 december 2021 ging een bijzonder wijs, intelligent, 
grappig en charmant man plots van ons heen. Tijdens 
de bijzondere tijden van toen werden we begrensd door 
onwaarschijnlijk veel onmacht, in een wereld vol afstand. 
Een eervol afscheid van een liefdevolle echtgenoot, een 
fantastische vader, een zorgzame broer en een trotse 
opa van elf kleinkinderen zou op een later tijdstip 
plaatsvinden. En zo gebeurde het dat wij die hem zo lief 
hebben, wachtten op tijd om extra dicht bij elkaar te zijn, 
met ruimte voor verdriet, schoonheid en dankbaarheid. 

Emiel Van Broekhoven
30 April 1941  .  14 December 2021 

Antwerpen



We nodigen u uit om 

een eerbetoon te brengen aan zijn leven,

en verhalen te delen, 

als antwoord op de wijsheid en de liefde 

die eeuwig blijft. 

woensdag 28 december 2022  .  10u00

O.L.V. Kathedraal Antwerpen
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We brengen eer aan het leven van papa, op een plek die 
voor hem van bewezen belang was. Wij nodigen u uit, 
met trots voor al wie hij was en zal blijven. En we wensen 
u talrijk te mogen ontmoeten. 

Bovenal willen we u vragen of jullie herinneringen aan 
hem met ons willen delen. Geen groter geschenk of 
attentie dan jullie verhalen. Want er zijn beslist kleine 
en grote verhalen of indrukken die ons niet gekend zijn 
of die de tijd zal doen vervagen. Misschien beleefde u 
een moment met hem dat een bijzondere indruk naliet, 
misschien herinnert u zich dat ene grappige voorval of die 
ene herinnering die u geholpen heeft. Misschien beschikt 
u over foto’s of andere herinneringen op papier. 

Deel uw herinnering vrij en volop met ons, 
en verzacht daarmee de stilte.

Op 28 december kan u post met herinneringen achter 
laten in de kathedraal, in alle rust. Kan u er niet bij zijn 
dan nodigen we u uit om ze ons op te sturen. Weet dat u 
daarmee een kostbare bijdrage doet aan het eerbetoon 
dat we willen brengen. 

We zullen jullie herinneringen - klein en groot -
meenemen en immer koesteren. 

bijzonder verzoek  
van zijn kinderen



Samengevat.

Zij die bij vergetelheid geen uitnodiging ontvingen,

gelieve dit bericht als kennisgeving te aanvaarden.

Deel deze uitnodiging waar gewenst.

Eenieder is van harte welkom. 

plaats

We komen samen daar waar hij gedoopt werd, 

daar waar hij trouwde

O.L.V. Kathedraal Antwerpen 

Hoofdingang: Handschoenmarkt – 2000 Antwerpen

tijd

We maken tijd, voor hem, voor u, voor ons

28.12.22  .  10h - 12h

We starten stipt, hou rekening met traditionele drukte en 

bouw voldoende tijd in om te parkeren en te wandelen.



adres

We danken jullie,  

voor alles wat jullie met ons willen delen.

Familie Van Broekhoven

Zand 7, 2000 Antwerpen

België

rouwEVB@zand7.be

dank

We zeggen dank je wel voor elk woord en elk 

gebaar, tijdens het afgelopen moeilijke jaar.


